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De vierde nieuwsbrief van het jubileumjaar 2023 
 

De vierde nieuwsbrief! Het jaar is bijna ten einde en 2024 staat te trappelen om te beginnen. Om heel 

eerlijk te zijn, ik ook! Wat zijn er het komende jaar weer prachtige reizen op de Avontuur. Maar eerst 

komt de laatste reis van 2023 aan bod. 

 

Een avontuur op de Avontuur, Brioche breien gegeven door Rita Huijink 
 
Brioche breien was niet echt mijn favoriet. Niet omdat ik de steek niet 

mooi vond, maar omdat ik het moeilijk onder de knie kreeg. Hier is 

verandering in gekomen, door Rita. Met het boek van Nancy 

Marchant als leidraad zijn we, aan de slag gegaan met eerst de 

eenvoudige steken.  

Rita is en blijft heel rustig gelukkig, want soms zijn de zuchten die te 

horen zijn, best luid. En haar hulp is regelmatig even nodig. 

In het boek van Nancy wordt een systeem uitgelegd, waar de steken 

van een patroon omgezet zijn in haar symbolensysteem.   

Foto’s: Anneke Wullink 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor lukt het (bijna) iedereen om na de eerste dag al een patroon uit 

haar boek te maken.   

  In deze nieuwsbrief verslag een 

van de briocheweek op de 

Avontuur. En het programma van 

2024.   



De route was Noord-Holland. Van Amsterdam naar Haarlem, Wormerveer, dan 

Alkmaar, Purmerend en de laatste dag weer terug in Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk ook een bezoekje aan ‘t Kwassie in  

Wormerveer. 

De volgende dag werd Alkmaar bezocht. Hier kan iedereen wel 

wat van zijn gading vinden, bijvoorbeeld chocola.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  Iedereen is ijverig aan het werk.  Met als resultaat: 

 

 

 

 

 

 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde reis. 

Waar we de nieuwe techniek nu goed kunnen 

toepassen. 

  



 

 
De Creatieve Vaarreizen 
              van 2024 

 
 
In deze nieuwsbrief vind je een beknopte samenvatting van de Creatieve Vaarreizen. De uitgebreide versie 
kun je op mijn website vinden. 
In 2024 zijn er 7 creatieve weken.  
 
Helaas is alles weer duurder geworden, dus de prijzen van de weken eveneens, daar valt niet aan te 
ontkomen. Maar het wordt weer boeiend als vanouds, in een mooie omgeving. En bovenal gezellig of je nu 
alleen komt of met meerderen.  
Er zijn nieuwe routes bij gekomen, om variatie qua vaargebied te kunnen aanbieden. Daardoor zitten soms 
de weken dichter op elkaar. Het schip gaat namelijk naar Friesland.  De eerste route naar Friesland gaat 
door de Weerribben.  De tweede is Friesland, watersportprovincie bij uitstek, een echte belevenis met zeer 
leuke breiwinkels. Zoals in Joure: Ajoure of naar Nynke in Eastrum (in de buurt van Leeuwarden) naar 
Selden Sa. We leggen in Grou(w) aan, waar ook een wolwinkel is namelijk  Van Draad.  
 
 
 

 
Mocht je twee weken willen dan kan het voorkomen dat hier een weekend tussen zit. Dit is geen 
probleem, daar komen we altijd wel uit, zodat je op het schip kan blijven. 

 
 

 
 

https://www.ajoure.nl/
https://wolwinkelseldensa.nl/
https://www.wolwinkel.nl/


De zeven creatieve weken van 2024 
 

I. Nan van der Storm trapt af met de borduurboot 
Maandag: 13 mei aan boord in Amsterdam 
Vrijdag: 17 mei van boord in Amsterdam 
  
Deze route gaat door Midden-Nederland I 
Maandag - Vianen, Dinsdag - Gorinchem, Woensdag - Gouda, Donderdag - Alphen a/d Rijn, Vrijdag - 
Amsterdam. 
 

Een prachtige route, langs historische steden en stadjes.  Nan 
heeft haar sporen verdiend in de Borduurwereld. Zij heeft 
diverse boeken geschreven en geeft door heel Nederland 
workshops en cursussen. 
 
Vorig jaar was zij voor het eerst op het schip. En dit was een 
groot succes, waardoor al gauw besloten is om in 2024 weer 
een cursus te geven, De oud deelnemers mochten kiezen wat 
voor project ze dan willen. Dit is wederom een boottocht 
herinneringsboekje geworden, maar natuurlijk met een andere 
variatie aan steken. Veel wil Nan niet verklappen, maar ze 
belooft één ding: het wordt weer leuk! 
  
 

 

II. De Hanzestadjes, quilttechnieken gegeven door Nelleke Snijder  
Maandag: 3 juni aan boord in Amsterdam 
Vrijdag: 7 juni van boord in Kampen 
 
De route gaat vanuit Amsterdam naar Kampen. Daarom heet de route ook de Hanzestadjes 
Alle steden en stadjes die wij aandoen met het schip zijn namelijk Hanzestadjes. 
Maandag – Spakenburg, Dinsdag – Harderwijk, Woensdag -Elburg, Donderdagmiddag – Kampen 
 
Deze route komt langs vele winkeltjes en musea met een 
keur aan quiltstoffen. Er is ruimvoldoende tijd om deze te 
bezoeken. In Kampen komen we donderdag aan, zodat er 
voldoende tijd is om naar de Quiltwinkel Supergoof te 
gaan. Deze winkel is beslist een bezoekje waard. 
  
Nelleke Snijder neemt een schat aan ervaring mee. Zij 
doet in 2024 voor de tweede keer mee en zit weer 
barstensvol ideeën om met jullie te delen. Zoals Japanse 
origami technieken, een applicatie blok, mozaïek quilten 
en werken met transparantie. Mocht er nog tijd voor zijn, 
dan heeft zij nog andere leuke dingen in petto. Je bent 
niet verplicht om met de workshops mee te doen, ze helpt je ook graag met je eigen quiltproject. 
Deze week wordt er gequilt met de hand. Er is één naaimachine aanwezig.  
 

Kortom het belooft een gezellige en inspirerende week te worden. 
 
 

https://supergoof-quilts.blogspot.com/p/contact-gegevens.html


III. NIEUW – Mochila haken door Roelie Selles op de Avontuur - NIEUW 
Maandag, 10 juni aan boord in Kampen 
Vrijdag, 14 juni van boord in Sneek 
 
Vanaf Kampen vaart het schip door de Weerribben naar Friesland. De Route: Weerribben – Friesland 
Maandag – Vollenhoven, Dinsdag – Lemmer, Woensdag – Langweer, Donderdag – Grouw, Vrijdag – Sneek 
 
Ik ben blij, dat we eindelijk een haakweek kunnen organiseren. Maar het is wel belangrijk om een goede 
workshopbeleider te hebben. Deze hebben we nu gevonden. Het eerste deel van Riannes boek: Wayuu 
Mochila haken deel 1 wordt deze vaarweek gebruikt als leidraad.  Rianne zelf, geeft helaas geen cursussen 
meer.  Daarom ben ik blij met een goede Mochila haakster. 
 
Roelie Selles, is mede-eigenaar van de Wolwinkel, Twee steekjes 
los in Hattem.  Deze winkel bestaat al meer dan vijf jaar.  
Roelie is specialiste op haakgebied. Deze week is daarom op haar 
lijf geschreven.  Mochila haken is het Spaanse woord voor een 
rugzak en dan in diverse vrolijke kleuren (Wayuu). De gebruikte 
techniek valt onder het Tapestry haken; het werken met 
verschillende kleuren, waarvan de draden steeds worden 
meegenomen.  Het krijgt hier zijn stevigheid van.  
 
 
 
 

  IV. Carla Meijsen geeft breiworkshops op de Avontuur 

Maandag - 17 juni aan boord in Sneek 
Vrijdag, 21 juni van boord in Leeuwarden 
 
Deze reis is volgeboekt 
 
Het schip vaart nu in Friesland met haar weidse uitzichten en de koeien in de wei.  De dorpen zijn gezellig 
druk in deze watersportperiode.  De Route: Friesland doet dan ook diverse watersportdorpen aan. 
Maandag- Langweer, Dinsdag – Lemmer- Woensdag – Heeg, Donderdag – Grouw, Vrijdag -Leeuwarden 
 

Carla Meijsen, is zeer bekend in de breiwereld. Ze heeft zich veel 
geleerd op breigebied. Zij is eigenaresse van the Dutch Knitters en 
geeft workshops en cursussen in binnen- en buitenland in diverse 
breitechnieken. Er is bijvoorbeeld een lange wachtlijst voor haar 
cursus: Het Betere Breiwerk.  Je leert je techniek verfijnen en 
gelijkmatiger te breien. Daarnaast heeft zij diverse boeken 
geschreven op breigebied waaronder één over magische motieven. 
Ik ben daarom helemaal in mijn nopjes dat zij, ondanks haar 
zeeziekte, toch workshops aan ons wil geven. Deze week wordt er 
een combinatie gemaakt van haar twee bekendste cursussen:  
Uit haar cursus Het Betere Breiwerk haalt Carla de hoogtepunten. 
Hierdoor onderzoek je breimethodes en verbeter je in hoog tempo je 

eigen breitechnieken. Als de tijd het toelaat duikt ze met ons ook nog de wonderlijke wereld in van de 
tweezijdige kabels en verdiepen ons ook in de magische motieven. Dit laatste zijn magische, vedische 
motieven welke op een rekenkundige manier in breimotieven worden omgezet met een geheime 
boodschap. Klinkt spannend allemaal. Deze motieven kun je heel goed gebruiken in Fair Isle motieven. Het 
is niet moeilijk, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, zeer verslavend. 

https://tweesteekjeslos.nl/
https://tweesteekjeslos.nl/
http://www.meijsen.net/thedutchknitters/htmls_nl/welkom.htm


 
 

 

V.  Rita Huijink geeft Workshops in Historisch breien 
Maandag: 15 juli aan boord in Leeuwarden 
Vrijdag: 19 juli van boord in Kampen 
De opstapplaats Leeuwarden, voormalig Europese Culturele hoofdstad, staat bol van de historie.  In deze 
vaarreis zakken we naar Kampen af.  
 
De Route: Friesland, de Weerribben 
Maandag – Grouw, Dinsdag - Langweer, Woensdag – Lemmer- Donderdag – Vollenhoven- Vrijdag – 
Kampen 
 
 
 
Rita is afgestudeerd in de studie geschiedenis. Later 
specialiseerde zij zich in de geschiedenis van het 
handwerken en dan het breien in het bijzonder.  Vorig 
jaar heeft zij op de Avontuur de breirol uitgelicht. 
Iedereen was zo enthousiast dat ze heel graag meer over 
de geschiedenis van breien willen weten. Daarom is deze 
vervolgcursus op de Avontuur gekomen. Je kunt echter 
deze reis afzonderlijk van de vorige historische reis zien. 
Iedereen kan hieraan meedoen. 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Huijink is onder andere gespecialiseerd in de geschiedenis van het breien. Ze neemt ons deze week 
mee in de breigeschiedenis vanaf het jaar 1000 tot het nu. 
Breien heeft een belangrijker rol door de jaren heen gespeeld, dan je denkt. Naast haar boeiende en 
interessante verhalen, brei je zelf ook verschillende werkstukken en bespreekt ze de technieken en 
uitvoeringen hiervan door de jaren heen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VI. Het Creatief Café 
Maandag: 19 augustus aan boord in Amsterdam 
Vrijdag: 23 augustus van boord in Amsterdam 
Deze route is gelijk aan de vaarroute van de borduurweek. Het schip heeft dan zijn vaste ligplaats weer in 
het Oosterdok te Amsterdam. 
 
De Route: Midden-Nederland II 
Maandag- Vianen, Dinsdag – Gorinchem, Woensdag – Gouda, Donderdag – Alphen a/d Rijn, Vrijdag – 
Amsterdam 
 
Het motto van deze reis is een mengeling van alle creatieve reizen maar dan zonder workshopbeleider.   Je 
kunt haken, breien, quilten, borduren wat je maar wil en wanneer je maar wilt. Voor de quilters is een 
naaimachine aanwezig. Naast het creatief bezig zijn, 
vaart de Avontuur een schitterende route en bezoeken 
we elke dag een ander stadje, waar genoeg te beleven 
valt. 
 
Het woord café staat voor gezelligheid en ontspanning. 
Niets moet, alles mag, lekker niets doen op het dek, 
een museum bezoeken het kan allemaal. Doordat er 
geen workshops gegeven worden, kan deze vijfdaagse 
reis goedkoper aangeboden worden. De prijs is anders, 
maar de gezelligheid en het heerlijk eten blijven. 
 
 
 
 
 

VII. De breiboot wordt deze week wederom geleid door Carla Meijsen (2) 
Maandag, 2 september aan boord in Amsterdam, Oosterdok 
Vrijdag, 6 september van boord in Amsterdam, Oosterdok 
 
De oud deelnemers, krijgen van mij altijd een week 
eerder bericht, om zich te kunnen inschrijven voor de 
nieuwe creatieve weken.  In een mum van de tijd was 
deze junireis volgeboekt.      
In overleg met Carla, is er toen besloten om nog een 
week te organiseren, zodat meer mensen naar haar 
workshops kunnen gaan in combinatie met het schip 
Avontuur. Let op net als de eerste reis is dit geen 
exacte kopie van haar 8-daagse workshop “het Betere 
Breien”. 
Het schip vaart nu in het westen van Nederland: 
Amsterdam-Haarlem – Leiden – Alphen aan de Rijn – 
Kudelstaart-Amsterdam.   
 
 

        Foto: Anneke Wullink 



Carla Meijsen, is zeer bekend in de breiwereld. Ze heeft zich veel geleerd 
op breigebied. Zij is eigenaresse van the Dutch Knitters en geeft 
workshops en cursussen in binnen- en buitenland in diverse 
breitechnieken. Er is bijvoorbeeld een lange wachtlijst voor haar cursus: 
Het Betere Breiwerk.  Je leert je techniek verfijnen en gelijkmatiger te 
breien. Daarnaast heeft zij diverse boeken geschreven op breigebied 
waaronder één over magische motieven. 
Ik ben daarom helemaal in mijn nopjes dat zij, ondanks haar zeeziekte, 
toch workshops aan ons wil geven. Deze week wordt er een combinatie 
gemaakt van haar twee bekendste cursussen:  
Uit haar cursus Het Betere Breiwerk haalt Carla de hoogtepunten. 
Hierdoor onderzoek je breimethodes en verbeter je in hoog tempo je 

eigen breitechnieken. Als de tijd het toelaat duikt ze met ons ook nog de wonderlijke wereld in van de 
tweezijdige kabels en verdiepen ons ook in de magische motieven. Dit laatste zijn magische, vedische 
motieven welke op een rekenkundige manier in breimotieven worden omgezet met een geheime 
boodschap. Klinkt spannend allemaal. Deze motieven kun je heel goed gebruiken in Fair Isle motieven. Het 
is niet moeilijk, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, zeer verslavend. 
 
De Prijzen 2024 
Reizen met workshops 
Twee persoonshut   € 665 p.p., uitsluitend met 2 personen gelijktijdig te boeken 
Een kleine éénpersoonshut  € 765 
Een grote éénpersoonshut  € 815 
 
Creatief Café 
Twee persoonshut  € 565 p.p. uitsluitend met 2 personen te boeken 
Een kleine éénpersoonshut € 665 
Een grote éénpersoonshut € 715 
 
De reizen zijn inclusief toeristenbelasting, havengelden, het verblijf aan boord en alle maaltijden èn de 
workshops (twee uur per dag, op vrijdag eventueel). De (fris)drankjes zijn wel voor eigen rekening. 
 
Er komen maximaal 12 deelnemers en de reis gaat door bij 9 deelnemers. 
Interesse? Vul dan het  inschrijfformulier in.   

LET OP: 

• Na het verzenden van het formulier, moet je meteen een reactie krijgen, met bedankt voor je 
inschrijving. Heb je die niet gekregen, mail of app mij dan neem ik contact met je op. 

 
Voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen of appen en dan rest mij, ons, nog jullie dit toe te wensen 
 

 
Prettige kerstdagen 

En  
Een heel gezond, tevreden nieuw jaar 

Gewenst 
 

Toon en Ymkje 
  

http://www.meijsen.net/thedutchknitters/htmls_nl/welkom.htm
https://ymkje.nl/aanmelden-creatieve-reizen/

