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De derde nieuwsbrief van het jubileumjaar 2023 

 

Deze keer komt de nieuwsbrief vroeger dan normaal op de mat. De reden is tweeërlei: er zijn de afgelopen 

tijd nog drie creatieve reizen geweest op de Avontuur, daar hoort natuurlijk een verslag bij met foto’s; 

Daarnaast gaan Toon en ik eind augustus een maand op vakantie naar de Belgische Ardennen en Frankrijk. 

 

De breirol met Rita Huijink 

Dit keer geen midweek, maar een lang weekend. Dat is even wennen, normaliter vaart de Avontuur niet in 

het weekend met een creatieve reis. Vooral op zondag wanneer Toon vanaf Alphen naar Kudelstaart vaart, is 

er bijna sprake van ware botenfile. Het eerste mooie weekend lokt veel boten en bootjes op het water.  

Zodra iedereen op vrijdag aan boord is, varen we naar Haarlem. 

En de eerste workshop gaat van start. 

Rita Huijink, heeft veel oude breiboekjes ter 

inzage voor ons en de eerste breipogingen gaan 

van start om patronen van de oudst bekendste 

breirol in Nederland te breien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat het zeer warm weer is, is er genoeg animo om naar de 

breiwinkel Breien & 

zo te gaan.  

 

Hierna is al gauw 

een terrasje gevonden om een heerlijk koel drankje te 

nemen. 

 

’s Avonds is het goed toeven op het zonnedek in Haarlem.    

 

  In deze nieuwsbrief verslag een 

van de breirol, sokkenweek en 

natuurlijk de eerste keer  op de 

Avontuur: de quiltweek.   



De volgende dag, zaterdag vertrekken we naar Leiden. 

 

 Het is weekend en druk op het water.  Voor Leiden geeft Toon de 

zwemmers de gelegenheid om even af te koelen in het water.  

 

In Leiden heeft het schip een mooie aanlegplek in de schaduw van 

een grote boom.  Er zijn deelnemers, die de hitte trotseren en toch 

het centrum van Leiden ingaan om nog even wat mooie bolletjes wol 

te scoren.  

 

  

 

 

Morgen, zondag, beleeft de Avontuur zelf een avontuur. Voor 

ons is het ook heel spannend, de oudste breirol van Nederland 

wordt dan aan boord gebracht. 

 

Oorspronkelijk was het plan om zaterdagmiddag naar het TRC 

(textiel Research Centre) te gaan in Leiden, door   

omstandigheden kon dit echter niet doorgaan. 

 

De oplossing is om de breirol naar het schip te laten komen 

met een medewerkster van het TRC. 

 

Wat een bijzonder moment om Maria over de loopplank te zien komen, met de twee breirollen keurig 

verpakt onder haar arm. Op het schip zijn de nodige maatregelen genomen, zodat er geen ongelukjes kunnen 

gebeuren. 

 

De oudste breirol stamt uit 1791 

wat ook ingebreid terug te 

vinden is op de rol. 

 

 De rol is erg kwetsbaar en 

broos. Vandaar dat er van deze 

breirol een duplicaat is gebreid, 

inclusief de foutjes van de 

originele rol. Hierdoor kunnen 

de mensen toch naar de steken 

kijken en voelen zonder de oude 

breirol te beschadigen.   

De duplicaat breirol is gemaakt door Rita Huijink. Ze vindt het best 

wel raar om haar rol zo naast de oude breirol te zien liggen.  

    

 Wàt een werk en uitpluizerij 

moet dit geweest zijn met dat 

dunne garen. 

 

 

Rita met de door haar     

gemaakte breirol. 

 

 

 Het garen van deze breirol, wat zij hiervoor gebruikt heeft, 

zie je op de middelste foto. 



Na veel foto’s maken, vragen stellen en uitleg krijgen, verlaat Maria het schip met de breirollen. Wij zijn het 

TRC en Maria enorm dankbaar voor deze bijzondere uitzondering op de regel. 

 

 Hierna vertrekt de Avontuur naar Kudelstaart. 

 

Rita heeft foto’s uitgedeeld van oude gebreide patronen. Aan ons de eer, 

om dit na te breien. Sommigen lossen deze puzzel op.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudelstaart, laat zich van haar mooiste kant zien ’s avonds: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag, dag vier betekent, terugvaren naar Amsterdam. 

Alles verloopt vlotjes, waardoor we nog tijd hebben om onderweg 

aan te leggen in de Houthaven om te lunchen. Hierna is het afscheid 

nemen van elkaar en huiswaarts te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagde reis en volgend jaar, staat een 

midweek historisch breien op de 

planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan de sok met Afke Henni 

 

Deze reis is een gouwe ouwe, deels georganiseerd omdat het prille begin van Ymkje.nl 

creatieve reizen hiermee begon. Afke begeleidde de eerste breireis ooit gegeven op dit 

schip.  Het was een geslaagd experiment.  Vijf jaar later organiseert Ymkje.nl nog steeds 

creatieve reizen en zijn er naast breireizen nu ook andere reizen in het pakket. Zoals: 

borduren, quilten en het creatief café. 

Op deze sokkenreis zijn dan ook veel oud bekenden te vinden samen met een aantal 

nieuwe deelnemers. De reis zelf is een belevenis, een route welke niet zo vaak gevaren 

wordt, van Amsterdam naar Zwolle. 

Van Amsterdam over het relatief saaie 

Amsterdam-Rijnkanaal naar een plaatsje 

in de buurt van Utrecht.    
 
                                                                                                             Foto: Anneke Wulling 

Afke legt de bedoeling uit van de sokkenweek 

Iedereen is aandachtig de map van Afke aan het lezen. Je 

kunt alle workshops volgen of kijken welke workshops je 

graag bij woont. De allereerste workshop over de diverse 

opzetmethodes wordt door bijna iedereen gevolgd. 
 

 

Het lijkt zo makkelijk, is het eigenlijk ook wel mits het vaak 

geoefend wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Na de workshop gaat 

Iedereen lekker naar   

buiten om voor 

de afwisseling te  

breien tot in de 

late uurtjes. 

 

 

 

                                         
                                              Foto: Anneke Wullink                              

 



De volgende dag, vertrekken wij naar Wijk bij Duurstede. Een leuk stadje ondanks dat er niet een echte 

handwerkzaak is, valt er genoeg te beleven met originele winkels en een markt vol leuke terrasjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Het landschap wordt telkens mooier. De koeien verkiezen verkoeling boven gras. 

Terwijl wij rustig over de rivier aan het varen zijn, leest Jolanda heel toepasselijk het gedicht van Marsman 

voor: “Denkend aan Holland…”  Het plaatje is compleet.  

 

                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Foto’s: 

Anneke 

Wullink 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast breien wordt er nog een verrukkelijke appeltaart gemaakt door    

Barthe en Roelie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal is deze week jarig en dit hebben we 

smakelijk gevierd met appeltaart     en       

verrukkelijke chocolaatjes. 

 

 

 

 

 

De volgende pleisterplaats is Arnhem. Inmiddels hebben de meeste deelnemers de sokkentechnieken onder 

de knie. 

 

Arnhem is best pittig 

om aan de wal te 

komen. Er is weinig 

regen gevallen de 

afgelopen weken, 

waardoor het water 

behoorlijk laag is 

komen te staan.  

 

 
Foto’s: Anneke Wullink 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag erna varen we naar Doesburg, een mooi haventje met een drijvende steiger en vlak bij het oude 

centrum. Deze keer is het makkelijker om op de kade te komen.  

 

De meest geweldige 

maaltijden komen uit 

dat keukentje.  

 

Hennie in actie. 

 

 

 

 

 

 

 

En wordt er ook nog gebreid?? 

 

Eh jaaha, natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan breekt onvermijdelijk ook aan deze speciale reis de laatste dag aan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen in Zutphen aan, waar Hanneke, oud deelneemster nog even bij ons langs komt. 

 

 

Na een laatste zwaai vertrekt de groep weer huiswaarts. 

 

Quiltweek met Nelleke 

 

De vijfde creatieve week is, naast het creatieve café, ook een 

nieuwe reis van Ymkje.nl. De quiltreis start op maandag, 3 juli in 

Zwolle. Zodra iedereen aan boord is, vertrekken we richting 

Kampen. Nelleke, de workshopbegeleidster voor het quilten gaat 

meteen van start. Ze heeft 6 workshops voorbereid in de diverse 

quilttechnieken. Soms is bij een workshop enige voorbereiding 

thuis vereist. In eerste instantie had ik mijzelf voorgenomen om 

verder te werken aan mijn eigen(eerste) quilt maar het klinkt 

allemaal zo aanlokkelijk, dat ik er toch voor kies om alle 

workshops te volgen.  

  

 

De vaartocht naar Kampen verloopt voorspoedig. Supergoof, gaat speciaal voor onze quiltgroep open en we 

worden hartelijk ontvangen met koffie en thee. 

 

 

 

 

 

 Alle quilts 

van 

Supergoof 

worden met 

de hand 

gemaakt! 

En zijn stuk 

voor stuk 

juweeltjes. 



 

 

 

 

 

Er is menig lapje gekocht en tevreden showen we elkaar onze aanwinsten 

op het schip. 

 

 

 

 

Ook deze dag staat er een 

quiltworkshop op het 

programma.  

 

 

 

 

 

Namelijk een patroon met 

Vlisko stofjes. Iedereen krijgt 

een klein pakketje Vlisko om 

een kleine quilt van te maken. 

 

 

 

 

Dinsdag varen we naar Harderwijk. 

In Harderwijk is niet een specifieke 

quiltwinkel, maar wel een heel leuk 

Hanzestadje om te ontdekken.  

 

 

De volgende dag is het de bedoeling om ’s 

ochtends naar Spakenburg toe te varen, maar 

het weer gooit roet in het eten. De wind gaat 

aanwakkeren tot windkracht 9 en ook voor 

deze provincie is code rood van kracht. De 

Avontuur ligt stevig vast en alles is 

bovendeks windproef vastgemaakt.   

 

Er kan niets gebeuren en binnen is het 

gezellig met volop tijd voor de nieuwe 

workshop. 

 

 

                                                              

Hier is thuis al het nodig 

voorwerk voor gedaan zodat 

iedereen snel de techniek zelf 

kan oefenen. Charlotte, die 

graag met haar eigen project 

door wil gaan, doneert haar 

thuis gemaakte lapjes aan mij, 

 



 

 

 

 

 

 

 

Burgina, is als eerste klaar en laat vol trots haar resultaat zien. Het 

resultaat mag er zijn, daar is iedereen het over eens. Leuke vrolijke 

kleuren, terwijl ze van tevoren niet wist, wat er van haar huisvlijt 

gemaakt wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s Middags gaat de wind liggen en kunnen we toch nog naar Spakenburg toe varen.   

 

We worden begroet met een schitterende zonsondergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondrood, 

Mooi  

weer in de boot 

 

 

 

 

 

 

Dag vier, zijn we Spakenburg onveilig gaan maken. Natuurlijk staat het handwerkhuis hoog op ons 

verlanglijstje.  



 

 

Er zijn zoveel 

traditionele 

klederdrachtstoffen 

te koop.  

Je wordt er heel 

hebberig van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna zijn we een op een terrasje gaan zitten en kijken toe, hoe aan de overkant van een bovenetage met 

een gammel liftje een bankstel naar beneden wordt vervoerd. In de verte ontdekt iemand een spandoek, met 

de opdruk quilts. Meer is er niet voor nodig om op onderzoek uit te gaan. Tot mijn grote verbazing 

ontdekken we nòg een museum met veel quilts en stoffen. We worden rondgeleid en hebben ogen te kort 

voor al dit moois: 

 

Ook in het museum liggen wanten met aan beide zijdes een duim 

gebreid. Waarom? 

Het antwoord klinkt best logisch, vroeger toen Spakenburg nog aan de 

Zuiderzee lag, werd er ook in de steenkoude winters gevist en vaak in 

het pikkedonker. Als bij sommige handelingen de vissers even de 

wanten uit moesten 

doen, hoefden ze niet 

te zoeken naar de voorkant 

van de want. Door de twee 

duimen past zo’n want altijd, 

een hele praktische 

oplossing. 

 

 

 

 

 



Het lijkt net alsof we niets anders doen dan quilten, bijna wel, maar de interne mens komt ook op deze reis 

aan bod. 

 

                             En niet alleen qua eten! 

 

 

Later op de dag zijn we naar Muiden gevaren waar de laatste avond aan breekt. 

 

 

De laatste workshops worden gegeven en alle resultaten geshowd op de buitentafel: een tasje maken en een 

quilt maken met contemplementaire kleuren en een quiltje maken met alle gekochte nieuwe stofjes. Dit is 

het resultaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagochtend, staat in het teken van koffers pakken en 

adressen uitwisselen al varend richting Amsterdam.  

 

 

 

 

Het is heerlijk weer dus kunnen we lekker op het zonnedek zitten. Ook de lunch wordt buiten geserveerd. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 En Spetter is erg blij, toen we hem uit het pension haalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Brioche breien door Rita Huijink 

In oktober vindt er nog één breiweek plaats. In eerste instantie was dit een 

zevendaagse reis, maar door persoonlijke omstandigheden van de 

workshopbegeleidster kon deze helaas niet doorgaan.  

Er is nu gekozen voor een vijfdaagse reis en een totaal andere breireis 

namelijk: brioche breien gegeven door Rita Huijink.  

Deze breitechniek is voor menig breister een uitdaging. Rita heeft 

persoonlijk het advies gekregen van Nancy Marchant om hier workshops in 

te geven.  De specialiste op dit gebied, Nancy zelf, wordt te snel zeeziek en 

durft deze reis niet aan. De cursus geschiedt wel volgens haar systeem en 

het advies is dan ook om haar boek uit de bieb te halen of zelf aan te 

schaffen: Knitting Fresh Brioche van Nancy Marchant. 

De reis is volgeboekt. 

 
Foto: Brioche breien Rita Huijink 

 

 

Het brioche verslag komt in de volgende nieuwsbrief aan bod en hopelijk kan ik dan ook al wat meer 

informatie geven over het creatieve programma van 2024.  

 

Er komen sowieso weer een aantal breiweken, en mogelijk ook, eindelijk, een haakweek in monchilla haken, 

daarnaast zijn; het creatieve café, de borduurweek en de quiltweek, ook blijvertjes. Ik houd jullie op de 

hoogte. 

 

Zowel Toon als ik wensen jullie een zeer aangename zomer toe en wie weet tot ziens. 
 

 

 

 

Ymkje.nl 

Creatieve reizen 
 

 

        Email: info@ymkje.nl 

        Tel: 06 2 1995 222 

        Facebook: ymkje, creatieve reizen 

 
 

Aanmelden voor de nieuwsbrief, kan via mijn mailadres met 

vermelding dat je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze verschijnt 

maximaal vier keer per jaar of je vul het inschrijfformulier   in en vinkt 

het hokje van nieuwsbrief aan. 
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