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De tweede nieuwsbrief van het jubileumjaar 2023 

 

De eerste twee reizen zijn een groot succes. Allebei waren ze nieuw bij Ymkje.nl. 

Creatief Café aan boord van de Avontuur 
Het creatief café was een veelzijdigheid aan handwerkvormen: breien, quilten, haken en beetje borduren. 

Iedereen was enthousiast. Volgend jaar komt deze vorm beslist terug in het programma. Het weer zat niet 

echt mee. We hebben zelfs een hele dag aan een stuk door regen gehad. Toch was de sfeer goed en heeft 

iedereen genoten.  Eén van de deelnemers heeft een verslagje geschreven over deze reis en prachtige foto's 

gemaakt. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Reisverslag Creatief Café geschreven door Anneke Wullink, foto’s in dit verslag eveneens Anneke 

Wullink 

De eerste reis in 2023 was de vuurdoop van het Creatief Café, een reis zonder workshopbegeleider, maar 

waar iedereen zijn eigen handwerk meenam. 

Na het wijzen van de hutten en de uitleg door Toon en Ymkje 

kwamen de handwerk spullen tevoorschijn. Ymkje had een 

naaimachine en wat boeken klaargelegd om in te kunnen kijken. 

Het bleek dat er een heel veelzijdige groep aan boord was: er werd 

gequilt, geborduurd, sieraden gemaakt, gehaakt en gebreid. Op deze 

reis opvallend veel deelnemers die voor het eerst (maar niet voor 

het laatst??) meevoeren op de Avontuur.  

 

Op maandag zette Toon koers naar Haarlem. Het ijs tussen de 

deelnemers was snel gebroken; het is net als je elkaar al jaren kent. 

Ondanks de waarschuwing van Ymkje koos het eerste bolletje 

garen het ruime sop. Na het aanmeren aan het Spaarne liepen we 

naar Breien en zo. Deze winkel ging speciaal voor ons open. De 

eerste wolletjes werden gekocht. Ook de chocolaterie deed goede 

zaken. 

Dinsdag voeren we door de oudste sluis van Nederland in 

Spaarndam. Het is een schutsluis tussen het Spaarne en het 

Noordzeekanaal en werd in 1569 gebouwd en is onlangs 

gerenoveerd. Van het 

Noordzeekanaal voeren we 

naar de Zaan. Toon meerde 

de Avontuur aan in de Zaanse Schans. Mini-musea werden bezocht 

en wat inkopen gedaan. Toeristen maakten in de regen foto’s van 

elkaar; de poncho’s en paraplu’s vormden een bont geheel. In 

Wormerveer werden we bij ’t Kwassie warm ontvangen met 

koffie/thee en krentenbollen.  

  In deze nieuwsbrief verslag van 

het Creatief Café op de Avontuur, 

en op Borduur Avontuur. Ook een 

wijziging in de laatste week van 

dit jaar 



Ook hier weer de nodige keuzestress: welk garen koop ik? Iedereen 

kreeg een boekje met de nieuwste breipatronen mee naar huis. Ook de 

kralenwinkel en de chocolaterie deed goede zaken. Tijdens de 

wandeling bleek dat ‘de breiboot’ beroemd is in Wormerveer. Er 

wordt kennelijk flink reclame 

gemaakt voor de creatieve 

reizen van Ymkje, met dank 

aan ’t Kwassie. 

Woensdag voeren we naar 

Alkmaar. Ook hier weer een 

bezoek aan de wolwinkel. Anneke groette ‘haar’ aapje Jacobus, die 

ze twee jaar geleden breide voor deze winkel. Sommigen liepen door 

naar het kattencafé: koffiedrinken in gezelschap van karakteristieke 

katten. De rest van de dag werd vooral doorgebracht in de salon. 

Buiten was het frisjes.  

Na de lunch verkenden we Alkmaar: een mooie stad met veel leuke winkeltjes en terrassen. Het was 

inmiddels droog. De thuisblijvers handwerkten, wisselden ideeën uit, een gezellige boel.  

 

De volgende dag ging de 

reis naar Purmerend. De 

diehards zochten een plek 

op het dek, de anderen 

bleven in de salon of 

maakten gebruik van de 

mogelijkheid om tijdens 

het varen bij Toon in de stuurhut te kijken.  

Mooi om de 

Avontuur en het 

water vanaf deze plek 

te bekijken en te 

luisteren naar de verhalen van Toon. In Purmerend meerde hij gelijk na 

de sluis aan. Toon en Hennie legden de loopplank uit en waarschuwden 

dat ze in Purmerend geen poepzakjes kennen. Uitkijken dus. We lagen 

op een mooie plek aan een rustige doodlopende weg. 

In Purmerend zijn geen handwerkwinkels, wel een kermis in opbouw en 

een overdekt winkelcentrum, een leuk museum en leuke andere 

winkels. 

Vrijdag was alweer de laatste dag van deze creatieve midweek. De vaartocht duurde die dag wat langer dan 

gepland: een groter schip moest gelijk met de Avontuur door de sluis vlak voor Amsterdam. Voor de sluis 

moest voor het grotere schip een brug worden geopend. Bleek de sleutel voor brugopening zoek te zijn! Het 

was inmiddels prachtig weer: op het dek werd handwerkend en fotograferend 

genoten van de wereld vanaf het water. Na een heerlijke lunch 

en een toespraak van Ymkje namen de deelnemers 

afscheid van elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: het Creatief Café is een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar! 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



De borduurweek op het schip Avontuur 

De tweede reis was ook nieuw. De Avontuur werd 

borduurboot onder leiding van Nan van der Storm. 

Toen mijn buurvrouw (Bonnie) vernam dat de 

borduurweek op de Avontuur plaats vond, bracht zij 

mij deze prachtige twee doeken, tezamen met een 

hoop DMC garen in een etui.  

Het toeval wil, dat Nan van der Storm van beide 

patronen de ontwerpster is.  

Alle deelnemers van deze reis hebben regelmatig 

gebruik gemaakt van de “tas van Bonnie”, waardoor 

het een begrip op de boot werd: heb je al in de tas van 

Bonnie gekeken? 
Maakster van deze doeken is mijn buurvrouw Bonnie Faber. De 

Patroonontwerpster van beide doeken is: Nan van der Storm 
 

Nan, had een heel mooi boekje gemaakt speciaal voor deze borduurweek. Hierin stond een duidelijke uitleg 

van wat we elke dag gingen leren van haar. Met als uiteindelijk resultaat, allerlei soorten 

handwerktechnieken samengebundeld in een patronenboekje.  
Susan van der Plas heeft hiervan een video gemaakt, wat als bijlage bij de mail zit. Je klikt hierop en je krijgt het filmpje te zien. 

 

De eerste dag, voeren wij eveneens 

naar Haarlem en kregen we de 

eerste workshop van Nan. 

Op de rechter foto zie je in het 

uitleg boekje, hoe het echte boekje 

worden moet. 

Hierna zijn sommigen de stad 

ingegaan. 

 

 

 

 

 

 

’s Ochtends voor het 

ontbijt kon eenieder die 

mee wilde doen, T’ai 

Chi krijgen onder 

begeleiding van Riet 

Corstiaensen. 

Zoals je ziet, werd hier 

gretig gebruik van 

gemaakt. 

 

 

                                                                                 
Foto re: Nan van der Storm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Af en toe was het zo stil aan boord, dat 

Toon, de schipper, zich afvroeg waar 

iedereen was! 

Wij waren in opperste concentratie bezig 

om de steek te bestuderen en toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en werd er 

regelmatig gelachen. 

 

Van Haarlem voeren we naar Leiden en van Leiden gingen we de volgende dag naar Alphen aan de Rijn. 
 

 

 
 

 

 
 

Leiden Zijlpoort in de vroege ochtend, foto: Susan van der Plas 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkster van de fourniturenzaak in Alphen wist niet wat ze overkwam. Ineens was de zaak 

stampvol met ons en vond iedereen wel een stofje of hebbedingetje wat oh zo hand is om te gebruiken. Ook 

hadden ze een hele kast vol met alle kleuren DMC garen. 

Vanuit Alphen aan de Rijn zijn we de volgende dag naar Kudelstaart gegaan. En zo waar was het zonnetje 

ons goed gezind. Verdwalen kan je niet in Kudelstaart, maar het heeft wel een leuk klein centrum èn een 

zeep atelier, waar de groep een rondleiding kreeg van de eigenaresse over het maakproces.    

Hierna genieten van de zon en een ijsje. Helaas moest een van de deelnemers na het avondeten van boord.  

 

 

Ook deze borduurreis is zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar komt er beslist een boekje deel twee 

waarin we weer andere borduurtechnieken aan kunnen leren.   



 

 

 

 

 
Kudelstaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni komen er nog 3 reizen namelijk de breirol met Rita Huijink de sokkenreis van Afke Henni en de 

quiltweek met Nelleke Snijder als begeleidster.  De brug van het Oosterdok is in Amsterdam grotendeels 

gesperd, dus dames op tijd aan boord komen en als we in Amsterdam van boord gaan, dan komen we later 

aan. 

 

 

De kleur en ontwerp spektakel van Margreet Vonkeman 

Margreet Vonkeman zou deze reis in oktober begeleiden, helaas ziet ze, door persoonlijke omstandigheden, 

hiervan af! Heel jammer natuurlijk, want de deelnemers zagen er juist zo naar uit, maar het is niet anders. 

Ik ben nu druk op zoek naar een zeer goed alternatief en heb al mogelijk nieuwe begeleidsters 

gemaild. De reis kan   een 5- of 7-daagse reis worden afhankelijk wat de nieuwe begeleidster wil. Zodra ik 

hier meer over kan vertellen, laat ik het jullie weten. Mochten jullie na de bekendmaking van de nieuwe reis 

liever afzien van deze reis dan kan dat natuurlijk. Je krijgt dan het aanbetaalde bedrag gewoon terug. 

Samenvattend, eerst even afwachten of de persoon die ik op het oog heb kan, dan krijgen jullie persoonlijk 

bericht en bepaal je zelf of je nog deel wilt nemen aan deze reis. Ik verwacht dat ik eind juni meer weet. 

 

Volgende nieuwsbrief zal in juli/augustus verschijnen. 

 

Je kunt natuurlijk altijd contact met mij opnemen als 

je vragen hebt of meer informatie wilt hebben. 

 

 

 

 

        Ymkje.nl vof 
 

 

 

    Email: info@ymkje.nl 

   Tel: 06 2 1995 222 

   Fb:  ymkje, creatieve reizen 
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